Liturgie Dalfsen (Grote Kerk), 15 maart 2026, 10.00 uur: 4¢ zondag 40 dagentijd

Voorganger: ds. Tabitha Keuning / Organist: Leo van den Boomgaard / Lector: Simon Brandsma

- Welkom en mededelingen

- Lied 601: 1 en 2 “Licht dat ons aanstoot in
de morgen”

- Stil gebed, bemoediging en groet -> Laten
we stil zijn voor God... (stilte)

V. Op weg naar Pasen spreken we uit:
Onze hulp is de HEER
A die hemel en aarde gemaakt heeft,

die met ons meetrekt
langs hoogten en diepten,

A en die ons vasthoudt,
kome wat komt.

V. Genade, licht en vrede, voor u, voor jou
van God, de Vader,

en van Jezus Christus, de Heer,

in gemeenschap van de Heilige Geest.
Amen.

HEER onze God...

... Help ons om Hém te volgen:

Jezus, de levensweg,

De waarheid en het leven!

A Amen.

<»

Lied 601: 3

- Inleidende woorden +

bloemschikking

liturgische

- Gebed om ontferming afgewisseld met Lied
925 “Wek mijn zachtheid weer”

- Gebed van de zondag
- 40-dagentijdproject “de weg van hoop”

Sketch  +
Liedboek 311)
1. Wij reizen veertig dagen:
een weg van hoop en licht.
En ook een weg van vragen
en van een goed bericht.

Projectlied  (melodie:

5. Vandaag gebeurt het wonder,
let op en kijk maar goed.

De Heer komt in het donker

de mensen tegemoet.

9. Wij zoeken en wij bidden
om vrede voor elkaar.

Want God is in ons midden,
Hij maakt zijn toekomst waar.

- Schriftlezing: Johannes 9: 1-13, 26-39
- Lied 534 “Hij die de blinden weer liet zien”
- Overdenking

- Lied 275 “Heer onze Heer, hoe zijt Gij
aanwezig”

- Gebeden, stil gebed, Onze Vader
Voorafgaand en afsluitend aan de voorbeden
Lied 139d (3x) “Heel het duister is vol van
luister”

- Collecte
1¢. collecte: Diaconie (Leger des
Heils)
2¢. collecte: Kerk

- Lied 147 (Zangen van zoeken en zien)
“Vrede wens ik je toe” in canon

- Zegen




